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Beste paardenliefhebbers,  

 

De zomer is bijna half en dat wil zeggen dat  er weer een prachtige rit in aantocht is.  

 Het is een rit voor zowel koetsen als bereden paarden. Er is een rit van +/-30km voorzien en 

een korte rit van +/-15km. Aan de stop kan je een lekkere boterham met een goei stuk spek  

kopen alsook gekoelde dranken. Alles aan zeer democratische prijzen. 

 

Om de hongerige magen te stillen kan je na de rit nog ne goeie Belgische frit eten met 

stoofvlees of een curryworst, verse groentjes en een sausje erbij. 

Waar:    bij Jan & Wis Lenaerts 

Marckstraat 8 – 2330 Merksplas 

 

Datum:   Zondag 11 augustus 2013 

Tijdstip:  Inschrijvingen vanaf 9h00 tot 12h00 

Prijs:   8€ per koets, 5€ per ruiter. 

 

Bij deze nodigen wij jullie dan ook van  harte uit om samen met ons er weer een 

gezellige dag van te maken. En denk eraan om de zon zeker mee te brengen. 

 

Hopelijk tot dan! 

 
Groeten 

Het bestuur van de Kempische Paarden Liefhebbers  

 

 

 

Neem ook gerust een kijkje op onze website.  

www.kempischepaardenliefhebbers.net 


